
 

 

 

 

Project: Carnaval 

Wat een boeiende week! Deze laatste week voor de vakantie stond helemaal in het teken van onze 

aankomende stoet en het maken van een praalwagen.  Kijk zelf even met ons mee? 

Op maandag gingen we eerst brainstormen over hoe onze praalwagen eruit moet zien. Het wordt een 

praalwagen met wel 3 thema’s. De voorkant staat in teken van clowns, de ene kant wordt een 

prinsessenkasteel en de andere kant een piratenboot. Amai! ☺ Daarna gingen we al aan de slag om 

onze clowns vorm te geven. We mochten ook experimenteren met confetti en slingers. Ook gingen we 

buiten aan de slag in enkele buitenhoeken en het muzisch moment met de uiltjes ging ook buiten 

door.  
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Dinsdag was dan de grote onthulling van onze wagen die we zullen omtoveren. Wat een plezier om 

hier de eerste ritjes mee te maken. Voor we met versieren aan de slag gingen, moesten we eerst onze 

wagen meten. Daarna gingen we aan de slag met verf, lijm, glitters en confetti. We deden dit niet 

alleen binnen. Maar omwille van het goede weer namen we onze hele klaswerking in de namiddag 

mee naar buiten. Extra veel genieten dus!  

 



 

 



Woensdag gingen tijdens onze buitendag dansen in de natuur. Zon, natuur en dansen. Het kan niet 

beter! We gingen ook aan de slag om samen onze panelen te bevestigen aan de kar. Steeds meer zien 

we hoe we onze kar helemaal omtoveren tot praalwagen. 

 

 



Donderdag was weeral een feestdag. Sarah werd 4 jaar en mocht dus ook 4 wensen kiezen. De hele 

dag stond in teken van deze 4 wensen te laten uitkomen. Maar ook de allerlaatste versieringen aan 

onze praalwagen werden afgewerkt. Wat zijn we trots! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRIJDAG 

Vandaag was iedereen verkleed op school! We waren helemaal klaar om carnaval te vieren. 

Geniet maar van de foto’s want we poseerden graag voor de camera 😉 

In de namiddag was het tijd voor de stoet en dat vonden we natuurlijk heel erg leuk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   

            

 

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Van 18 februari tot 26 februari: krokusvakantie 

 

 


