
 

 

 

 

Project: De kleine kerstman 

De laatste week was een drukke week vol voorbereidingen voor het grote winterforum. Het boek ‘De 

kleine kerstman’ nam ons terug mee op sleeptouw en we oefenden nog heel veel op ons nieuwjaarsversje. 

We keken al uit naar een leuke vakantie vol met kerst- en nieuwjaarsfeestjes maar genoten nog even 

van onze laatste week voor de vakantie. Kijk je even met ons mee? 

Op maandag gingen wij voor de eerste keer ons yogalied oefenen op het podium. We maakten kennis 

met een matrixspel in een kringspel. De rest van de week bleef het spel aanwezig in de klas om in 

kleine groep zelf in te oefenen. En met de uiltjesgroep oefenden we nog wat verder op het schoollied 

en onze opstelling voor het forum. 
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Dinsdag knutselden we onze hartjes voor het forum. We gingen hiervoor aan de slag met verf en een 

slazwierder. Gieten en draaien maar… Wat leuk! Van Mon kregen we een vroeg kerstgeschenkje. Hij 

had een heel leuk gezelschapsspel mee voor de klas. Natuurlijk gingen we daar onmiddellijk mee aan 

de slag.   

 

 



Op woensdag genoten we samen met de uiltjesklas van een heerlijk tiktak moment. Wat is dat toch 

steeds genieten. Ook de kralenplanken van sneeuwpoppen kwamen nog eens boven.  

 

 



Donderdag was het tijd voor de grote generale repetitie. Voor onze kleinste bijtjes is dit soms net nog 

wat meer genieten dan wanneer het grote forum echt doorgaat. Soms zijn ze wat onder de indruk van 

het grote publiek ☺ We namen vandaag ook afscheid van Marlies. Wat hadden we je graag in de klas! 

 

 



Vandaag, vrijdag, stond alles in het teken van het mooie winterforum. Bedankt om samen met ons mee 

de vakantie in de zetten. De kapoenen mochten vandaag ook een kerstaccessoire of kersttrui/-kleedje 

dragen. Je kan de foto’s op de laatste pagina zien 😉 

 

 

 

 

 

 

 



Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   

   

         

 

 

 

 

 



 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• PRETTIGE VAKANTIE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

   


