Projectwerking

Nu we weten hoe ze in de prehistorie leefden, werd het tijd om de oudheid onder de loep te
nemen. We namen een kijkje hoe ze werkten en leefden in het Oude Egypte en bij de oude

Grieken.

Zo ontdekten we hiérogliefen, farao’s, het spijkerschrift, tempels , piramides en de vele goden.

Maar ook dat de vrouwen in de oudheid weinig rechten hadden.

Daarnaast werd ook duidelijk dat de oude Grieken ons ook veel leerden. Socrates leerde de

mensen nadenken en Hippocrates was dan weer de grondlegger van de geneeskunde.
De eerste Olympische Spelen werden dan weer ter ere van de Griekse goden gehouden.
Nog steeds vinden de Olympische Spelen plaats.

Gelukkig mogen nu ook vrouwen meedoen en moeten de deelnemers niet meer naakt deelnemen.

Tijdens het hoekenwerk ondervonden we dat spijkerschrift schrijven op kleitabletten best wel

arbeidsintensief was en dat een piramide bouwen niet zo makkelijk is.

Het proces van papyrus maken was duidelijk ook specialistenwerk!
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Wat hebben we geleerd?

Wiskunde:

- herhaling geziene leerstof
- soorten hoeken: scherpe hoek, rechte hoek, stompe hoek

- toepassingen

- herhaling geziene leerstof
- begrijpend lezen: het geheim van de Sint
- creatief schrijven: een brief naar de Sint

- luisteren: Sint en het verloren pakje



Emmelie vertelde ons iets over de gitaar.



We hebben duidelijk ook muzikaal talent in onze klas en kregen na de kring van Emmelie een klein

optreden van Max op de gitaar.

Cianna trakteerde ons dan terug op een kleine demonstratie op de piano.

Irene schitterde met haar saxofoon.







Nog enkele sfeerbeelden
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Wat staat er op de agenda?

8/12 - 10/12 : toetsen
15/12 : rapport in de mailbox

16/12- 17/12 : oudercontacten ( binnenkort krijgen jullie van mij een mailtje in de mailbox waarin je

zal kunnen lezen welk uur je verwacht wordt)
18/12: uitstap ravottorium in Beernem
19/12: 14u: winterforum

20/12 -4/1: kerstvakantie



