


Voor de start van het
thema ‘herfst’ zijn we
begonnen met het
verhaaltje: ‘Karel in de
herfst’, tot leven te
brengen.

Samen met kabouter Pluk leerden de
bijtjes de begrippen: naast, voor,
achter en op.



De bijtjes hadden de bosvruchtjes eens goed van dichtbij
onderzocht.

Waarneming en
proefmomentje
van
herfstvruchten



Tijdens het bezoek aan Mivalti hebben we de tuin met de
dieren ontdekt. Daarna hebben we samen met de deelnemers
van Mivalti herfstyoga gedaan. Als afsluiter hebben we een
kampvuur gemaakt en warme chocomelk gedronken.




In het hoekenwerk gingen
de kinderen aan de slag
met het exploreren van
herfstelementen




“Hoe wordt een spinnenweb gemaakt?”
vroeg een bijtje.

Aan de hand van tastbare
telhulpmiddelen hebben de bijtjes
de eekhoorn eten gegeven.
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De themawoorden werden
geoefend aan de hand van
een memoryspel.

Meneer Egel was verstopt
onder de bladeren. We
mochten de bladeren
gebruiken om het raam te
versieren en Meneer Egel
bleef even in de klas wonen.




Een spinnentje,
een spinnetje.
Dat kriebelt aan
mijn kinnelje.

Dat kriebell aan
mijn been.

En aan mijn
grole leen.

Dan gaat hij weer
terug en kriebell
aan mijn rug.

De bijtjes leerden ook een
versje over een spinnetje en
ontdekten zo hun
lichaamsdelen.

Zakjestijd

- een afdruk maken van
onse arm
- herfstblaadjes knippen
- plakken op de kruin
van de hoom



Tijdens de natuurbeleving
hebben we gezocht naar
herfstnatuurschatten. We
vonden ook prachtige bladeren
waarmee we een masker
maakten.




Halloweentijd: Verkleed naar de klas komen, joepie!
Onze zelfgemaakte maskers mochten natuurlijk niet
ontbreken.




voorbereiden van
onze hosdag




Tijd om op bosdag te
gaan! Het doel van
onze activiteit was om
een echte boskok te
worden. De bijtjes
moesten soep maken
voor de dieren in het



Na het spelen in de speeltuin hebben we nog een boswandeling
gemaakt met een paar tussenstops. We hebben een
paddenstoel gezien. Daarna hebben we blaadjes op elkaar
gegooid. Tot slot hebben we een grote berg van blaadjes
gemaakt. Natuurlijk zijn we hierin gesprongen!




Na de bosdag hebben de bijtjes
een notentaart gemaakt bij
Emmy en Els. Ze mochten
meehelpen en natuurlijk ook
eens proeven.



Bakken

Smullen maar B
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Oeps, opeens was er een echte egel in onze klas!
Hij was ziek, dus we hebben hem goed verzorgd. De egel is naar
het vogelasiel in Beernem gebracht.
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Het was superleuk in het bos! Sommige kinderen wouden nog
lang niet naar huis gaan...




