
 

 

 

 

Project: De kleine kerstman 

Op maandag was het eindelijk zover. De Sint kwam op bezoek in onze school. Wat was dat leuk! Maar 

op dinsdag vlogen we er onmiddellijk opnieuw in met een nieuw project. Deze keer werken we rond het 

boek ‘De kleine kerstman’. Wat een prachtig kerstverhaal. Ideaal om al even toe te leven naar de mooie 

tijd die ons te wachten staat. Kijk je even met ons mee? 

De spanning was te snijden op maandag. We begonnen nog wat ontspannen aan ons lekker ontbijt. 

Plots hoorden we de grote bel van de Pieten. Het was voor sommige kapoentjes wat spannend in de 

grote zaal maar éénmaal de Sint en de Pieten in onze klas kwamen was iedereen heel dapper. We 

hoorden van de Sint dat er geen stoute kindjes waren in onze school. Gelukkig maar! Dat betekende 

natuurlijk dat er ook enkele geschenkjes in de zak zaten. Wat hadden we de rest van de dag hiermee 

plezier. Tijdens een kringgesprek luisterden we naar elkaar wat we in onze schoen thuis vonden of wat 

er nog op ons verlanglijstje stond. En ook het muzisch moment stond nog helemaal in teken van Sint 

en Piet.  
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Een nieuwe dag… de start van een nieuw project. We gingen op dinsdag onmiddellijk van start met 

een nieuw project. Tijdens de zakjestijd leefden we ons uit met schaduwbeelden en we maakten 

schrijfpatronen op het lichtbord. We gingen aan de slag met schrijfdans en gingen verder met het 

oefenen van het schoollied voor ons winterforum. Wat zal dat mooi worden! 

 

 



Op woensdag genieten we steeds van onze buitenmomenten. Zelfs een spat regen houdt ons niet 

tegen. We hielden nl een regen- en plassendag. Wat hadden we plezier! Achteraf genoten we van een 

kop warme chocolademelk om ons terug op te warmen.  

 



Donderdag gingen we aan de slag met de inhoud van ons project. Wat weten we al? Wat willen we 

weten? Wat willen we doen? Het zijn drie vragen die onze bijtjes nu al goed kennen. Het gaat dan ook 

steeds vlotter om onze projecten op deze manier vorm te geven. Wat is dat leuk om dat te zien. We 

gingen vanaf vandaag ook echt aan de slag om ons kerstcadeautje te maken. Wat is het? Dat houden 

we nog even geheim ☺ 

 

 



VRIJDAG 

We zijn volop aan het oefenen voor het winterforum, jullie kunnen alvast genieten van wat foto’s. 

Tijdens het sporten werkten we aan de vaardigheden ‘gooien’ en ‘vangen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   

   

 

 

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Woensdag 21 december: geefplein (zie affiche hiernaast) 

 

• Vrijdag 23 december: winterforum om 14u (je kapoen mag op deze dag in een “foute” kerstrui 

of met een leuk kerstaccessoire naar school komen).  

 


