
 

Project: ‘in onze moestuin’ 

Féline bracht voor haar verjaardag een klasgeschenkje mee en dat deed ons onmiddellijk verlangen naar 

de lente. Zaaien, planten, water geven, … We kregen inspiratie en vlogen er onmiddellijk in. En tot ons 

groot plezier besloot de zon ook nog mee te doen ☺Kijken jullie even met ons mee? 

Wees een vlieg  

bij in onze klas  

Klasnieuws uit de 

bijtjesgroep:  
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Tomaatjes, komkommers, 
radijsjes, bloemen,… in het 
pakket zaten heel wat zaadjes 
die we laten kiemen in onze 
klas.  Zelf zaaien en iedere 
dag water geven. We leren 
onze plantjes goed verzorgen. 



 

 

We knutselden met verf en 
aarde en maakten zo een 
onderdeeltje van ons 
paasmandje.  

Ook in onze ontdekbak 
gingen we vrij aan de slag 
om bloemen en groenten 
te planten. Wat een 
enthousiasme.  



 

 

 

En een 
paasmandje in 
het thema rond 
de moestuin 
daar horen 
natuurlijk ook 
worteltjes bij.   

Met de reuzebijen maakten we al 
eens een moeilijke opdracht rond 

woordenschat. We maakten 
hierbij een heuse thematafel. Wat 

deden ze dit al goed voor deze 
eerste keer. 



 

 

                 

 

Als we het zonnetje zien 
dan kan je ons niet binnen 
houden. Dan trekken we 
met hebben en houden naar 
buiten en gaan we daar aan 
de slag. Ook onze soep met 
allerlei groenten uit de tuin 
maken we buiten. 

We zaaiden ook tuinkers in 
een kweekschaaltje en gingen 
met mini-moestuintjes aan de 
slag.  



 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Er kwamen heel wat spelletjes aan bod waarbij 
we individueel aan de slag gingen om enkele 
vaardigheden in te oefenen. 



 

 

 

 

Maar ook spelletjes waar 
samen spelen centraal 
stonden kwamen aan bod. 
Het kleurenspel met de 
bijenkast en de lotto rond 
groenten en fruit was een 
hit bij de kapoenen. 



 

 

Terwijl de reuzebijen aan 
de slag gingen met 

schrijfdans gingen de 
zoemertjes ook met 
krijtjes en hoepels in 

buitenhoekjes aan de slag. 
Na de schrijfdansles 
gingen de reuzebijen 

enthousiast mee aan de 
slag. 



 

 

Ook in de klas gingen we 
nog met 

schrijfdansopdrachten 
aan de slag. Zelfs enkele 

peuters deden 
enthousiast mee. 

We deden met fruit een 
voelspel. We voelden welk 
fruit groot/klein was en 

welk fruit ruw of glad was. 

Daarna gingen we ook 
even het fruit van groot 

naar klein leggen en 
groepjes maken. 

Heel wat vaardigheden in 
één oefening dus. 

 



 

 

 

 

Werken aan onze eigen lichaamskennis, spierspanning, houdingen, balans,… 
dat doen we in onze lessen yoga. Heerlijk om te zien hoe onze bijtjes hier 
zo van genieten. 



 

 

 

 

We vinden het in onze school zo fijn als groot met klein samenwerken. 
Deze keer kwamen de wolvengroep aan onze bijtjes voorlezen. In kleine 
groepjes mochten we genieten van prachtig gebrachte verhalen. 



 

 

 

 

Terug een uitstap voor onze bijtjes. We gingen op bezoek bij de bioboer in Pittem. We 
bezochten de serres, mochten zelf gaan planten, voelden de regen in de serre en mochten zelfs 
op de plantmachine zitten.  Wat een leuke ervaring was dit! 



 



 

 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook deze afgelopen weken hadden we enkele mooie muzische momenten met de uiltjesgroep. 
We gingen aan de slag met een bewegingsverhaal rond de zon en oefenden onze zonnegroet en 
we gingen op in een verhaal van Tiny gaat dansen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen natuurbeleving met de uiltjes stonden deze keer helemaal in teken van de dieren en 
de lente. We gingen op zoektocht naar dierenfamilies die uit hun winterslaap kwamen en 

maakten zelf vogelnesten. 



Weer heel wat jarigen deze afgelopen tijd. Mathis, Briek en Siem werden 4 jaar en we vierden 3 dagen 

feest. Heel wat wensen dus heel wat leuke en toffe activiteiten. Wat hebben ze genoten. 

   

 

 

 

  



Het favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar draait 

het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

   

 

 

Zie die gezichtjes! 
Het is om te smelten 
toch? Onze (voor 
velen eerste) 
toneelervaring werd 
bijzonder goed 
gesmaakt. Wat 
hebben ze gelachen.  

Geen forum maar een 
sprookjeswandeling 
met onze grootouders 
om de vakantie in te 
zetten. Wat was dat 
leuk!  



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Zaterdag 30 maart tot en met 14 april: paasvakantie. 

• Woensdag 17 april: buitenspeeldag. 

• Zaterdag 27 april: schoolfeest. 

• Woensdag 1 mei: dag van de arbeid. 

• Donderdag 9 en vrijdag 10 mei: Hemelvaart. 

• Maandag 20 mei: Pinkstermaandag. 

• Maandag 3 juni: facultatieve vrije dag. 

• Vrijdag 7 juni: vaderdagsdrink in organisatie van de vriendenkring. 

• Maandag 24 juni: groeidocumenten worden via mail bezorgd. 

• Dinsdag 25 juni: oudercontacten. 

• Woensdag 26 juni: oudercontacten. 

• Vrijdag 28 juni: zomerforum (school is uit om 11u50). 

 


