
Project: De vervoersmiddelen van Sinterklaas 

Deze week gingen we op onderzoek naar alles rond de stoomboot. Hoe ziet die stoomboot eruit? Hoe 

kan de stoomboot varen? Kan Sinterklaas slapen in de boot? Het waren allemaal vragen die onze bijtjes 

heel erg bezig hielden. Kijk je even met ons mee? 

Op maandag gingen we van start met een boeiend kringgesprek over de stoomboot. Via het grote boek 

van Sinterklaas kregen we een kijkje binnenin de stoomboot. We kwamen te weten dat Sinterklaas er 

echt kan slapen. Maar ook dat er een keuken is en een plaats om de pakjes in te pakken en te 

stockeren. Hoog tijd om ook onze hoekenwerking aan te pakken dus. We maakten een heuse 

Pietenbakkerij en een Inpakkamer. Wat een bedrijvigheid! 
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Op dinsdag dachten we na over alle mogelijke verschillende voertuigen van Sinterklaas. We zongen 

liedjes over het paard, we ontdekten een Piet op een fiets,… Zou de Sint ook met de trein kunnen 

komen? Of met een luchtballon? Na ons kringgesprek hierover gingen we in de knutselhoek aan de 

slag. We willen met onze Pietenmutsen de Sint wat ideetjes geven ☺ Wat is dat toch heerlijk die 

creativiteit! We speelden ook een spel met de kleren van Piet en de vossengroep kwam enkele 

verhalen voorlezen omdat we deze week ook extra stil staan hierbij in het kader van de voorleesweek. 

Wat een leuk moment was dit! 

 

 



 

We gingen vanaf woensdag aan de slag rond ruimtelijk inzicht. Op de lichttafel maakten we met 

transparante blokken een stoomboot. We gingen ook samen met de uiltjes een lied inoefenen die we 

samen met de hele school zullen zingen tijdens het winterforum.  

 

 



 

Donderdag stond in teken van de verjaardag van Cézanne. Zij werd 3 jaar en de hele dag lieten wij 3 

wensen van haar uitkomen. We sloten af met een heerlijk feestje. Maar we werkten ook nog wat verder 

aan ons ruimtelijk in de bouwhoek. We maakten er met de grote blokken een stoomboot en een 

mijter. We gingen aan de slag met één van de leuke spelletjes die Cézanne als klasgeschenk meebracht 

voor haar verjaardag. Ook schrijfdans mocht niet ontbreken. Vandaag gingen de jongste bijtjes aan de 

slag met Marlies. Zij oefenden op kleurenkennis en tellen tot 3. 

      



 

 

 



 

VRIJDAG 

Vandaag namen we tijd om even na te denken over de kamer van Sinterklaas. Wat heeft hij allemaal in 

zijn kamer? We maken in ons eigen huisje in de klas plaats voor de slaapkamer, dit is nog in opbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar 

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   

   

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Maandag 5 december: Sinterklaas op school. 

• Vrijdag 23 december: winterforum (je kapoen mag op deze dag in een “foute” kerstrui of met 

een leuk kerstaccessoire naar school komen). 

Wat is werken en spelen in een graadsklas toch 

leuk! Groot en klein gaan samen aan de slag. 

Hier zie je nieuwkomertje Siem die spontaan 

samen met Alice aan de slag gaat om een 

stoomboot met een hoge schoorsteen te 

bouwen. Heerlijk momentje ª 


