
DE NEUS 
Er woont in ons land 

een merkwaardige reus 

die kreeg van zijn mama  

een lamp in zijn neus.  

 

Die neus geeft hem licht 

als hij leest ’s avonds laat 

en ook geeft hij licht  

 als hij fietst door de straat. 

 

De reus vindt die lamp 

een geweldig cadeau  

alleen met verstoppertje  

vind je hem zo.  


