
 

Project: ‘Kabouters’ 

Terug een heerlijk project in de bijtjesgroep. Kabouters namen onze klas over en dat vonden wij heel erg 

leuk! Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

 

 

Wees een vlieg  

bij in onze klas  

Klasnieuws uit de 

bijtjesgroep:  
Jaargang 4 Editie nr 3 

Geen betere manier om een 
project te starten dan aan de 
hand van ons prentenboek 
dat het hele project centraal 
zal staan. Samen met 
kabouter Wiliam en ons 
dwaallichtje kwam het 
verhaal echt tot leven. 



 

 

 

 

 

Maar het project kwam pas echt tot leven toen we een echte kabouter op bezoek 
kregen in onze klas. Er kwam kabouterpost en wij deden alles om de kabouter toch 
even uit zijn huisje te lokken ☺  

In onze vrije 
ontdekhoek gingen de 
kleuters volop 
experimenteren met 
paddenstoelen, 
kabouters, 
herfstbladeren en -
vruchten,… 



 

 

 

 

Tijdens dit project 
werd er heel wat 
aangebracht door de 
kleuters zelf. 
Sommigen brachten 
een boek mee anderen 
een filmpje of 
spelletjes. Ze deelden 
dit met veel plezier 
aan kabouter Wiliam 
en de vriendjes van de 
klas. 

Zo ontdekten we 
dat kabouters 
echte 
natuurwezens zijn. 
Dat bracht ons 
zelf dichterbij de 
natuur. We gingen 
op uitstap naar de 
kruidentuin om tal 
van kruiden te 
verzamelen en hier 
zelf mee aan de 
slag te gaan. 



 

 

 

We maakten onze 
eigen hoestsiroop. 
Helemaal op 
natuurlijke basis 
van ajuin, kruiden 
en honing. 

Maar we maakten ook zelf onze 
eigen muntthee. En wat was dat 
lekker.  



 

 

 

 

Onze kruiden kregen ook een 
plekje in de huishoek. Zo kregen 
de bijtjes de kans om met onze 

eigen receptenkaarten ook in hun 
rollenspel nog aan de slag te gaan. 

En wat werden er culinaire 
gerechten op tafel getoverd! Net 
zoals heksje mimi (uit ons centraal 

prentenboek) zou doen. 

Het boek sprak ook echt tot 
de verbeelding en het duurde 
dan ook niet lang tot het 
huisje helemaal omgetoverd 
werd tot het huisje van mimi. 
Net zoals in het verhaal lieten 
de kinderen de was drogen 
boven het vuur. Wat vonden 
ze dat vuur gezellig. 



 

 

 

 

 

Het duurde dan ook niet lang voor de kinderen als extra 
onderzoeksvraag een echt vuurtje wilden leren maken.  Tijdens 
onze uitstap naar Mivalti maakten we dan ook echt vuur in de 
vuurschaal en genoten we van een lekker warm drankje bij de 

geluiden van de hangdrum van Lieve. Wat een topmoment! 



 

 

 

Ook het huisje van de kabouter 
werd uitvoerig besproken. Via 

‘het kabouterboek’ en 
onderzoek via de computer 

kwamen we te weten dat niet 
alle kabouters in paddenstoelen 

wonen. De kleuters mochten 
daarna vrij aan de slag te gaan 
om hun eigen kabouterhuis te 
maken. Wat een mooie werkjes 

waren dit!  



 

 

 

Ook in de snoezel- 
en leeshoek stonden 

kabouterhuisjes 
centraal. Met het 
kijkhuisje en in de 
zoekboeken gingen 

we extra op 
ontdekking. 

Om een 
kabouterhuis goed 
te kunnen inrichten 
moet je natuurlijk 
weten waar alles 

komt. We gingen nog 
eens extra 

inoefenen op 
plaatsbegrippen 

tijdens wiskunde. 



 

 

De begrippen 
kwamen ook volop 

terug in de 
bouwhoek toen we 
aan de slag gingen 

om een kabouterbos 
te bouwen. Kijk 

eens wat een trotse 
bijtes. 

Ook de andere hoeken 
stonden uiteraard 

helemaal in thema van 
onze kabouters. Onze 
bijtjes gingen spontaan 

op zoek naar 
mogelijkheden om de 

klaskabouter te 
spreken. Dus maakten 

ze volop brieven en 
tekeningen om deze 

dan in zijn brievenbus 
te steken. 



 

 

 

 

We maakten terug 
onze eigen klei en 
lieten die ruiken 

naar het bos (d.m.v. 
etherische olie, 

kruiden en 
bloemblaadjes). Wat 

brengt dat toch 
steeds een extra 
beleving bij het 

kleien. 

In kleine groepjes 
gingen we in de 

spelletjeshoek ook 
aan de slag met de 

één-één-relatie. 



 

 

 

 

Ook in onze werkhoek gingen we terug met onze zakjestijd aan de slag. 
Zoekopdrachten en kleuren herkennen stonden centraal. 



 

 

 

 

Onze herfstuitstap naar het bos kwam heel goed van pas in ons project. We gingen op stap 
met kabouter Wiliam die ons het bos helemaal liet ontdekken om daarna nog even te 

ontspannen in de speeltuin. Wat een plezier! 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook tijdens dit project genoten 
we volop van het verkennen van 
de muziekinstrumenten en hun 
klanken. 

Op de laatste vrijdag voor de 
herfstvakantie waren we allemaal 
verkleed n.a.v. Halloween.  
We genoten van het sporten in 
ons kostuum en we deden 
opdrachten met ballonnen.  
Dat vonden we heel leuk! 



Het favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar draait 

het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

Onze Helene was jarig in oktober en mama kwam samen met onze klas smoothies maken en trakteren 

op heerlijke cakejes. Hiep hiep hoera voor de allerliefste Helene. 

 

Wat is het leuk om 
zoveel samenwerking 

te zien met de 
uiltjesgroep tijdens 

onze muzische 
momenten. Groot 
betrekt klein en 
samen maken we 
elkaar sterker. 



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Zaterdag 2 december: kaas- en wijnavond (vriendenkring De Dorpsparel) 

• Maandag 4 december: Sinterklaas op school.  

• Vrijdag 22 december: winterforum. Ouders, grootouders, familie,… welkom vanaf 14u. Meer info 

volgt nog via Gimme. 

 

 


