
 

 

 

 

Project: De kleine kerstman 

Het boek ‘De kleine kerstman’ neemt ons ook deze week helemaal mee in de kerstsfeer. We stonden 

deze week vooral stil rond iets doen voor een ander. Waarom zelf iets geven ook zo leuk kan zijn.  We 

gingen aan de slag met onze nieuwjaarscadeautjes en oefenden ons versje in. Wat een leuke week alweer. 

Kijk je even met ons mee? 

Op maandag namen wij terug deel aan het forum. We oefenen met de hele groep het schoollied dat 

we zullen zingen op het winterforum. Wat zal dat mooi worden. In de klas gingen we aan de tuff tray 

oefenen op onze fijne motoriek. We gingen met grote kokers en echte takken aan de slag. We gingen 

ook met een oefenspel met concreet materiaal rond de begrippen klein(ste) en groot(ste) aan de slag. 

Omdat het over de middag zo koud was bleven we met de kleintjes geen vol uur buiten. In de 

uiltjesgroep mochten ook onze bijtjes opwarmen en genieten van een filmpje. Tijdens ons muzisch 

moment werden we allemaal omgetoverd tot kerstfiguren. Wat een plezier alweer!  
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Dinsdag werkten we wat verder met de begrippen klein en groot. De eerste kleuters maakten een 

verwerking hierop en legden hun voorwerpen van klein naar groot. We werkten ook onze 

nieuwjaarsgeschenkjes af (Verrassing! Hier plaatsen we geen foto’s meer van ☺). In onze 

krullenbolactiviteit gignen we aan de slag om de takken een heuse kerstboom te maken. En wat is het 

bij deze barre temperaturen gezellig bij de verwarming en een lekker warm steentje in de hand. Deze 

bank is nu toch wel vaak bezet. Wat leuk om te zien!  

 

 



 

Op woensdag genieten we steeds van onze buitenmomenten. Maar door de vrieskou hielden wij ons 

momentje buiten wat beperkter.  Al wil dat niet zeggen dat wij niet rond de natuur werken. Via ons 

boek ‘De kleine kerstman’ gingen wij een verwerking doen op wat de dieren nodig hebben in de 

winter. We maakten een takkenboom (kerstboom) en gingen deze vol met eetbaar lekkers voor de 

vogels. We gingen hierbij in de zaal in groepjes aan de slag om dit te maken. Wat een mooi resultaat. 

In de klas ontstond er spontaan een kerstkaartenhoekje. Met de grote stapel kerststickers die Briek 

meebracht werden de mooiste kaarten gemaakt.  

 



 

 

Donderdag gingen we op uitstap. We leerden van de kleine kerstman dat het eigenlijk heel leuk is om 

zelf iets te doen voor een ander. Samen met de mensen van Mivalti gingen wij aan de slag om leuke 

kerststukjes te maken. Kijk maar eens goed rond op het winterforum. Kan jij er eentje spotten? In de 

namiddag gingen we via onze yoga ons voorbereiden op het winterforum. Benieuwd? Wees er zeker 

bij vrijdag 23 december om 14u. 

 

 

 

VRIJDAG 

Op deze dag genoten we tijdens het sporten van een bewegingsverhaal. Helaas heb ik geen foto’s 

omdat mijn telefoon gevallen is, hij was meteen kapot. Ook de foto van het leefboek van vrijdag kan ik 

dus niet aan dit klasnieuws toevoegen. Volgende week wel weer foto’s op vrijdag 😉  

 

 

 

Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   



   

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Woensdag 21 december: geefplein. 

 

• Vrijdag 23 december: winterforum om 14u (je kapoen mag op deze dag in een “foute” kerstrui 

of met een leuk kerstaccessoire naar school komen).  

 


