
Project: De vervoersmiddelen van Sinterklaas 

Het aftellen is bijna gedaan. De spanning in de klas is te snijden. Wanneer komt Sinterklaas nu naar school? 

Deze week vonden we een tent, kampeermateriaal,… in de grote zaal. De pieten hebben onze school als 

oefenterrein uitgekozen. Wat leuk! Maar ook veel werk want wij kregen de opdracht om ook samen met 

de pieten te trainen. Kijk je even met ons mee. 

Op maandag namen we ook met de jongste peuters en kleuters deel aan het forum. We ontdekten de 

kampeerplaats van de pieten en kregen onze opdrachten te horen. Voor iedere dag een uitdaging. Op 

maandag leerden we een leuke en gekke dans. Tijdens een kringgesprek gingen we op zoek naar een 

oplossing voor het probleem (een kapotte stoomboot) van de Sint. We werkten onze pietenmutsen met 

mogelijke voertuigen van de Sint af. Tijdens het muzisch moment gingen we terug oefenen op het 

schoollied voor het winterforum. 
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Een nieuwe dag… een nieuwe uitdaging. Vandaag hadden de pieten een parcours voor ons uitgezet. 

Wat hadden we plezier om dit uit te testen. We werkten nog verder aan onze pietenmutsen. We 

speelden een tastspel. En kwamen heerlijk tot rust met onze warme stenen. Een ritueel waar de 

kinderen ook zelf echt deel van uitmaken en in handen nemen. 

 



 

 



Woensdag is buitendag. De pieten hadden alle cadeautjes verstopt en wij moesten ze in teams gaan 

zoeken. Vervolgens gingen we aan de slag om ze op de juiste volgorde te zetten. Als beloning kregen 

wij lekkere letterkoekjes. Maar de pieten hadden ook terug een bewegingsuitdaging klaargezet. In 

bewegingshoeken moesten wij ‘cadeautjes’ naar de schoorstenen brengen. Als afsluiter speelden we 

een begrippenspel rond het zetten van een schoentje. 

 

 

 

 

  



 

 



Donderdag gingen we terug aan de slag met krullenbol. Voor we aan de slag gaan met schrijfmateriaal 

oefenen we steeds met de hele klas de bewegingen groot motorisch in. Ook de jongste bijtjes nemen 

hier al met veel enthousiasme aan deel. De eerste kleuters oefenden nog verder op de begrippen door 

een bingo te spelen met ons schoentjesspel. We gingen voor de eerste keer aan de slag om het 

winterforum voor te bereiden. En natuurlijk hadden we terug een sportieve uitdaging van de Pieten. 

We gingen op de daken lopen met onze stokpaardjes. Wat een plezier! 

 

 



 

 



     

 

VRIJDAG 

Tijdens het sporten werden we echte hulppieten. We kregen allemaal een pittenzakje en dat was ons 

cadeautje. Met “ons cadeautje” deden we allerlei oefeningen. Af en toe zat er ook eens een gekke 

oefening tussen, want de pieten doen ook wel graag eens gek hé. 

Tijdens het hoekenwerk werkten we ook verder aan de inrichting van de kamer van de Sint. Wat een 

mooi resultaat. Bravo bijtjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Vrijdag 23 december: winterforum (je kapoen mag op deze dag in een “foute” kerstrui of met 

een leuk kerstaccessoire naar school komen). 

 


