
Klasnieuws wolven 
 

editie 2:  4-6 oktober 

 

Roedelmeerdaagse – dag 1 

 

 

  Ons verblijf  

We verbleven in het jeugdverblijf van Sporttrack in Dikkebus (Ieper).  

 



 

 

 
  

Avonturentocht 

In riolen kruipen, parcours door water en bos, klimmen, slingeren…het gebeurde 

allemaal tijdens een avonturentocht dat werd georganiseerd door Sporttrack.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafting 

We leerden ons raftbootje besturen in de grote vijver van Dikkebus. 

Daarnaast moesten we allemaal moeilijk opdrachten uitvoeren zoals van 

plaats wisselen in onze boot, op de rand van de boot wandelen…het was 

echt teamwerk! Foto’s hiervan ontbreken. We hebben onze smartphone 

veilig op het droge gehouden! 

Last Post 

Om 20u maakten we de Last 

Post mee aan de 

Menenpoort in Ieper. Tijdens 

dit plechtig moment werden 

de slachtoffers van WOI 

herdacht. Het maakte een 

grote indruk op onze wolven. 



 

Roedelmeerdaagse – dag 2 

 

 

De eerste avond 

We sloten de dag gezellig 

af. Samen naar de foto’s 

kijken van de afgelopen 

dag en door Yrani 

voorgelezen worden uit 

het boek ‘De woordsmid’.   

Fietstocht 

- We trokken een dagje rond op onze 

fiets. Onderweg stopten we aan een 

Brits kerkhof met slachtoffers van WOI. 



 

 

 

Volkssterrenwacht astroLAB Iris 

We leerden bij over lenzen en telescopen. De 

rondleiding eindigde in de bioscoop waarbij we 

het heelal in 3D konden beleven.  



  Flanders field museum 

De gids vertelde ons het verhaal van WOI in de streek van Ieper.   

 



 

 

 

 

 

 

Eten en drinken 

 

  

Fuif 

De wolven zijn echte feestbeesten! Het 

was een plezante laatste avond van een 

meer dan geslaagde eerste editie van de 

Roedelmeerdaagse! 

We hebben onze eigen 

potje moeten koken! 

Spaghettisaus maken, 

onze picknick bereiden, 

patatten leren schillen 

voor de puree…er werd 

smakelijk gegeten! En 

de afwas werd ook 

gedaan! 



 

 

 

 

 

Vrije momentjes 

 

 

 

 

 

De wolven genoten ook 

van hun vrije 

momentjes. Schaken, 

voetballen, een boekje 

lezen, aperitieven…erg 

gezellig! 


