EDITIE 3 05/01/2026 - 13/02/2026

KLASNIEUWS
vossen

Wat staat er op de agenda?

woensdag 25 februari pedagogische studiedag
zondag 1 maart start jeugdboekenmaand
dinsdag 3 maart auteurslezing in de bib
vrijdag 27 maart pyjamadag
vrijdag 20 maart toneel
donderdag 2 april boekenbabbel
vrijdag 3 april lenteforum
dinsdag 21 april CLB
do 23 - vr 24 april zeeklassen naar Oostende (info volgt nog)
donderdag 30 april vaccinatie
vrijdag 1mei feestdag (Dag van de Arbeid)



Projectwerking

Na de prehistorie, Mesopotamié, de Egyptenaren en de Grieken, was het de beurt aan de Romeinen en de
middeleeuwen. Veel kinderen keken hier enorm naar uit, want het was al lange tijd geleden dat we zelf ons project
konden vormgeven. Na 4 weken vol uitleg hadden de kinderen genoeg achtergrondinformatie verzameld om een sterke

hoofd-hart-handen te formuleren. Met de input van de kinderen hebben we een zeer leerzaam, uitgebreid en uitdagend
project gecreéerd.

e Wat aten de Romeinen?

e Met wat betaalden ze vroeger bij de Romeinen en in de middeleeuwen?
e |k wil Latijns leren.

e Hoe leefden de Romeinen en de mensen in de middeleeuwen?

e |k wil mij als een Romein voelen.
¢ |k wil mij als een archeoloog voelen.

Handen

e |k wil potten en vazen maken uit klei, net zoals vroeger.

e |k wil een toneel maken over de Romeinen.

o |k wil een afdruk maken met gips, zoals de archeologen hebben gedaan in Pompeii.
¢ |k wil Romeins voedsel maken en proeven.

e |k wil zelf een kraampje maken en spullen verkopen.

¢ |k wil kledij maken zoals bij de Romeinen.




Een beetje (of zelfs veel) regen
weerhield ons er niet van om
het Gravensteen en het STAM
te bezoeken. In het
Gravensteen werden we tot
ridder geslagen en ontdekten
we hoe de mensen in de
middeleeuwen leefden. In het
STAM kregen we een blik op de
transformaties van Gent door
de eeuwen heen. Wist je dat
Gent beroemd was om zijn
textielindustrie?

Bedankt aan Tineke (mama van
Rémi) om deze uitstap mee te
begeleiden!

Meer foto’s kan je verder in het
klasnieuws ontdekken!

Het verhaal van
Rome

We knipten de stroken uit en
plaatsten het verhaal (of beter
gezegd, de legende) van het
onstaan van Rome in de juiste
volgorde.




Voorbereiden
toneel 2

Er werd veel gewerkt aan het
decor. Het toneel krijgt al meer
vorm.

Voorbereiding
toneel

We zochten extra informatie
op in boeken en op het
internet over ons gekozen
onderwerp: de Pest, Julius
Caesar, de Vikingen en
Noormannen en Pompeii.




Hope, Ramon en Janne

PomPcii

Rajan, Marilien en Mats

Noormannen en Vikingen

Lilou, lza en Rémi

de Pest

Maisara, Ellie, Yara en

Aurela

Eindproduct

De vossen stelden hun toneel
voor aan elkaar. Wil je ook even
meegenieten van dit leuk
moment? Klik dan op de foto
en je kan meteen alle filmpjes
bekijken (of je scant de qr-
code)!

Het filmpje is enkel te bekijken

=  voor mensen die de link

hebben. Dit kan niet bekeken
worden door anderen.




