
Project: De vervoersmiddelen van Sinterklaas 

Na de keuze van ons nieuw project vorige week gingen we maandag aan de slag met het uitdiepen van 

het project. We doen dit steeds aan de hand van onze drie grote vragen “Wat weten we al?” “Wat willen 

we weten?” “Wat willen we doen?” Het werd tijdens deze brainstorm duidelijk dat de kleuters specifiek 

rond de vervoersmiddelen van Sinterklaas willen werken. Hij was natuurlijk ook op een spectaculaire manier 

op zaterdag in ons land aangekomen. Dus dit project gaan we wat dieper in op de stoomboot, de trein 

(want zo komt hij als er geen water is volgens de kinderen), het paard, de koets,… Benieuwd naar onze 

avonturen? Kijk dan even met ons mee. 

Op maandag gingen we van start met onze opening van het project. Er stonden allerlei voertuigen in 

een file. Met welke voertuigen zou Sinterklaas zich nu verplaatsen? Zou dat lukken met een mantel op 

een fiets of op een moto? We werkten vandaag ook nog wat verder aan onze knutselwerkjes voor de 

tekenfund actie. Ook in onze muzische activiteit met de uiltjes stond Sint en Piet al centraal. Zijn wij net 

zo lenig als sportpiet? 
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Op dinsdag gingen we aan de slag in onze hoeken die tijdens dit project wat extra aankleding kregen. 

Deze week zetten we sterk in op onze fijne motoriek. We gaan kleien met kleikaarten, we versieren 

onze stoomboot met gekleurde fiches, we prikken Sinterklaasprenten uit,… Maar we gingen ook kijken 

welke voertuigen we op het water vinden, welke in de lucht,… Lowie bracht een prachtige trein mee 

voor onze bouwhoek. We maakten een prachtig treinspoor waar Sinterklaas en zijn Pieten het hele land 

mee kunnen doorkruisen. Deze week maakten we ook de eerste echte koude mee. Dus dan halen we 

ook terug de warme stenen boven na een lange tijd buiten. Gezellig rond onze lichtjes opwarmen en 

tot rust komen. Wat is dat toch heerlijk! 

 

 



 

 



Woensdag gingen we aan de slag met een dakenparcours. Kunnen wij ook klimmen en klauteren zoals 

Piet en Sint? We keken ook even naar een aflevering van “Dag Sinterklaas”. De pieten willen nl. niet 

meer met de stoomboot reizen. Ze vinden een raket, een brandweerwagen,… veel leuker. Maar wil de 

Sint dat wel? Een filmpje dat gebaseerd werd op het verhaal waar wij nu ook het hele project rond 

werken. Maar het allerleukste was toch wel het feestje van onze Céline. We vierden samen in de 

buitenhoek haar verjaardag met overheerlijke wafeltjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vandaag deden we Krullenbol en het onderwerp was natuurlijk de stoomboot van Sinterklaas. De 

kapoenen zijn erg onder de indruk van dit vervoersmiddel van Sinterklaas. Mooi om te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De laatste dag van de week gingen we sporten in ons thema  rond Sinterklaas. Maar het 

allerbelangrijkste was toch wel het feest voor onze Anna. Zij begint vanaf maandag in een andere 

school dichterbij huis. Maar we laten haar niet gaan zonder een feestje natuurlijk. Anna bracht voor ons 

enkele lekkernijen mee en wij maakten samen popcorn. Wat zullen we haar missen! 

 

 



 

Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   



   

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• 19/27 november: voorleesweek.   

• Maandag 5 december: sinterklaas op school. 

• Vrijdag 23 december: winterforum. 

 


