
 

Project: ‘Sinterklaas en Piet’ 

Hier zijn we terug met een terugblik op de afgelopen 3 weken. We werkten rond het project ‘Sinterklaas 

en Piet’ en lieten ons inspireren op het verhaal van Klaasje Sinterklaasje.  Kijken jullie even mee naar onze 

avonturen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees een vlieg  

bij in onze klas  

Klasnieuws uit de 

bijtjesgroep:  
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Hoe breng je een verhaal tot 
leven? Door het na te spelen 
met de poppenkast natuurlijk. 
Wat een enthousiasme bij 
onze bijtjes. Zoveel dat zelfs 
de poppenkast bleef staan in 
de klas en er goed nagespeeld 
werd. 



 

 

 

 

 

Na het bespreken van de kledij van Sint en Piet kwamen we tot de beslissing dat 
we geen mijter wilden maken zoals Klaasje (in het verhaal) maar wel een pietenmuts. 
Zo gezegd… zo gedaan. Vlijtig gingen de bijtjes aan de slag ☺  

Ons centraal boek 
‘Klaasje Sinterklaasje’ 
bracht natuurlijk heel 
wat inspiratie mee. 



 

 

Ook in onze vrije 
knutselhoek was er veel 
bedrijvigheid. Met onze 
nieuwe 
waterverfpotloden 
gingen we aan de slag 
om een stoomboot te 
maken.  

Geen stoomboot zonder de 
zee. Met een mengsel van 
lijm, scheerschuim en verf 
gingen we aan de slag om 
hoge golven te maken. 



 

 

 

 

Wie even binnenstapte in 
onze klas kon het al 
ruiken. Onze klas rook de 
afgelopen weken heerlijk 
naar speculaas. Want dat 
is toch wel het favoriete 
koekje van Sinterklaas. 
Met zelfgemaakte 
plasticine met 
koekjeskruiden gingen we 
in onze heuse 
pietenbakkerij aan de slag. 

En omdat de kleuters niet 
genoeg kregen van deze 
techniek mochten ze nog 
even verder vrij aan de slag 
gaan om de krullen van de 
baard van Sinterklaas te 
maken. 



 

 

 

En natuurlijk gingen we met 
ons verlanglijstje ook aan de 
slag. Aan het einde van het 
project was geen vrij plekje 
meer te vinden op de zak van 
Sinterklaas ☺ 

En we hadden veel koekjes 
nodig. Want na de intrede van 
de Sint in het dorp. Werd een 
heuse bus gemaakt in het 
midden van de klas van 
waaruit de kindjes koekjes 
mochten gooien. Net als de 
echte pieten. 



 

 

 

 

 

Tijdens onze activiteit schrijfdans 
met de 1ste kleuters gingen we aan 

de slag om met rechte lijnen de 
stoomboot te maken. 

Ook in de klas oefenden we 
verder met rechte lijnen maar 
ook met krullen voor de 
golven waarop de boot vaart. 



 

 

 

 

 

Ondertussen mochten de jongste bijtjes onder begeleiding van 
Lieve vrij schilderen met pluimen. Want in een filmpje over 

Sinterklaas hadden enkele opmerkzame bijtjes opgemerkt dat 
Sinterklaas met een veer schreef. Hoog tijd om dat ook eens uit te 

proberen. 



 

 

 

 

In onze verteltafel maakten we 
de mooiste taferelen over de 
intrede van de Sint. Wat een 

mooi spelmoment was dit.  

Tijdens dit project werd onze 
bewegingshoek in de gang ook 
goed gebruikt. Want ook wij 
wilden oefenen om 
Sinterklaas te worden zoals 
Klaasje Sinterklaasje. 



 

 

 

Tijdens de muzische 
momenten met de 

uiltjesgroep op 
maandag gingen we 

vooral veel 
bewegen. De ene 

week via 
bewegingskaartjes 
en opdrachten en 
de andere week 

speelde we Sint en 
Piet op trage en 
snelle muziek.  



 

 

We genoten op 
woensdag terug van 
heel wat outdoor. 
Zo gingen we op 
plassentocht en 

mochten we 
drukken met 
natuurlijke 
materialen. 



 

 

We gingen ook naar de 
Pietenacademie en 

verdienden met 
bewegingsopdrachten 

een heus 
pietendiploma. Wat 

was dat leuk! 

En in aanloop naar 
het bezoek van 

Sinterklaas kwamen 
we regelmatig eens 
samen met de hele 

school. De 
wolvengroep (5de en 
6de leerjaar) maakten 
voor ons allen een 

prachtig toneelstuk. 
Dikke proficiat! 



 

 

 

En wij lieten de hele 
school ook nog eens 
meegenieten van een 
topactiviteit bij de 
kleuters. Tiktak! 

Tijdens de tiktak werd een 
trucje getoond met een 
aansteker en een kurk. 
Natuurlijk wilden alle bijtjes 
dat ook eens proberen. 



 

 

 

 

Maar het was voor onze kleuters vooral uitkijken naar de intrede van Sinterklaas. We doen 
dat sinds lange tijd niet op onze nuchtere maag. Hoog tijd om eens gezellig te ontbijten met de 

hele school. 



 

 

 

 

 

Daarna was dan eindelijk het moment aangebroken om de Sint in onze grote zaal te 
verwelkomen. Wat waren onze bijtjes dapper! Sommigen durfden zelfs al een handje geven. 



 

 

 

 

Na de intrede in de grote zaal kwam de Sint en zijn Piet nog eens langs in iedere klas. Hij 
bracht mandarijntjes en speculoos mee en heel wat geschenkjes. En over ieder bijtjes had de 
Sint wel iets leuks te vertellen. 



 

 

 

 

Na het bezoek mocht ieder 
bijtje wel een pakje openen. 
En daarna werd heel wat 
gespeeld. Wat een topdagje! 



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Dinsdag 12 december: koekjes bakken met Mivalti. 

• Zaterdag 16 december: kerstmarkt in Schuiferskapelle. Onze vriendenkring zal aanwezig zijn met 

een sfeervol standje. 

• Vrijdag 22 december: winterforum. Ouders, grootouders, familie,… welkom vanaf 14u. Meer info 

volgt nog via Gimme. 

 


