
 

Welkom terug! 

De eerste weken zit er alweer op. Hoog tijd om jullie even mee te laten genieten van al onze avonturen.  

De eerste week stond onze bijtjesklas centraal. We gingen op ontdekking in de hoeken, we maakten een 

mooie bloemenweide met een druktechniek met ballonnen en ook de eerste schrijfdanslessen stonden in 

teken hiervan. In week twee lag de focus meer op wie wij zelf zijn. Hoe ons gezin eruit ziet. Wat we 

allemaal meebrengen van thuis in onze boekentas,… En de derde week stond in teken van onze strapweek… 

althans dat was de bedoeling. Want tijdens week 3 werd duidelijk dat een project niet langer op zich kon 

laten wachten. De afgelopen tijd waren de bijtjes op de speelplaats helemaal in de ban van regenwormen. 

Toen ze wormen mee begonnen te brengen naar binnen vonden we dat we deze kans nu toch echt niet 

mochten laten liggen. Het project ‘Superworm’ is geboren. Maar meer hierover in ons volgend klasnieuws. 

Genieten jullie mee van de eerste momenten in onze bijtjesklas? 

 

Wees een vlieg  

bij in onze klas  

Klasnieuws uit de 

bijtjesgroep:  
Jaargang 4 Editie nr 1 

De eerste dag gingen de 
bijtjes met veel enthousiasme 
op ontdekking in onze 
bijtjesgroep. Nog wat 
onwennig voor de nieuwe 
kapoenen maar wat gingen ze 
al dapper aan de slag. 



 

 

 

 

 

We stempelden met een ballon op een spiegel en drukten ons werkje dan op een 
blad. Zo maakten we een prachtige bloemenweide waar we een stukje van 
gebruiken om ons leefboek te versieren.  

We oefenden op onze 
fijne motoriek door de 
zaadjes van de 
zonnebloemen te 
oogsten. We bewaren 
de pitjes tot in de lente 
en kunnen dan opnieuw 
gaan zaaien. Leuk! 



 

 

 

 

 

De eerste kleuters 
gingen voor de eerste 
keer met mij aan de 
slag met schrijfdans 
terwijl de peuters 
genoten van wat rust 
in de klas bij Lieve.  

Als verwerking op 
onze schrijfdans 
maakten we nog 
enkele bijen tijdens 
de hoekenwerking. 
We oefenden op 
lijnvorming. 



 

 

 

 

Tijdens één van 
onze muzische 
momenten met de 
uiltjesgroep deden 
we drama aan de 
hand van onze 
sprekende muur. 

Met ons 
boekentassenspel 

leerden we 
spelenderwijs de kleuren 

kennen en associaties 
leggen.  



 

 

 

 

 

We vertoeven iedere dag wel veel buiten. Maar woensdag is onze echte buitendag. Tot aan 
de herfstvakantie gaan we tweewekelijks naar de boerderij of op natuurbeleving. Tijdens 
deze eerste les leerden we vooral goed kijken en luisteren naar de natuur. Wat zien we nu? 
Zal hoe ziet alles eruit? Wat horen we? Het is een les die wel nog eens zal terugkeren maar 
dan in een ander seizoen. Het is voor ons ook iedere keer verrassend wat onze kapoenen zelf 
al opmerken. 



 

 

 

 

 

In onze buitenkring mochten de 
bijtjes vertellen over hun gezin aan 
elkaar. Vol trots toonden ze hun 
foto aan elkaar en vertelden wie 
bij hen thuis woont. Deze foto’s 
kregen een mooie plek aan ons 

waterstation in de klas. Heerlijk 
om de kindjes bezig te horen 

vertellen terwijl ze genieten van 
een glaasje water. 

Dat de zomer nog niet 
verdwenen was hebben we 
geweten. Omdat het in onze 
klas zo warm werd hebben we 
een heuse waterdag 
gehouden. Niet zomaar leuk 
maar ook leerrijk. De 
begrippen leeg en vol kwamen 
aan bod. Maar ook techniek 
was aanwezig. 



 

MAAR PLEZIER HADDEN WE ZEKER ☺ 



 

 

 

 

Bij warm weer brengen we 
ook de zakjestijd naar 

buiten. 

Tijdens de 
strapweek lieten we 
auto’s rijden door 

verf en 
scheerschuim. We 

maakten een 
drukwerkje hiervan 
die we gebruikten 
voor onze eerste 
vrije teksten. Wat 

zijn ze mooi 
geworden. 



 

 

Wat een heerlijke 
tijd hadden wij weer 
op de boerderij. We 

genoten van wat 
verwenmomenten bij 

de dieren. 

Maar de hele 
omgeving daar is zo 
prikkelend. Tijdens 
ieder bezoek krijgen 
de kleuters de kans 

om ook volop te 
exploreren.  



 

 

 

 

Wat zijn we fan van 
onze tuff tray . 
Deze wordt wel 

iedere dag ingezet 
tijdens de 

hoekenwerking om 
de kleuters volop de 

kans te geven om 
vrij te exploreren. 
Hier gingen ze aan 

de slag met het 
kinetisch zand. 

De eerste dag van 
de herfst was een 

echte regendag. Wij 
pasten ons yoga 
momentje aan en 
gingen aan de slag 
met de regenbuis. 
We tikten zachtjes 
op de rug van een 
vriendje met onze 

vingers.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons allereerste 
sportmoment van dit 
schooljaar bestond 
uit experimenteren 
met materialen: de 
stapstenen, de 
hoepels, de 
pittenzakjes,… 

Na het sporten in de 
eerste week van het 
schooljaar, konden we wel 
wat verfrissing gebruiken, 
heerlijk om te zien! 

Pittenzakjes op 
het hoofd, 
pittenzakjes in de 
lucht gooien en 
vangen, 
pittenzakjes door 
de hoepel 
gooien,… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We deden tijdens 
het sporten ook 
allerlei oefeningen 
met de parachute 
en wat is het toch 
fijn om te zien dat 
de kapoenen zo 
genieten! 

Op vrijdag in de 
namiddag is het 
telkens tijd voor 
muziek. Tijdens deze 
activiteit, hadden 
we aandacht voor 3 
liedjes en mochten 
we met de 
ritmestokjes spelen. 
Wat een 
concentratie bij de 
bijtjes 😉 



 

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Donderdag 28 september: schoolreis 

• Vrijdag 29 september: pedagogische studiedag (geen school) 

• Maandag 2 oktober: facultatieve vrije dag (geen school) 

• Donderdag 5 oktober: dag van de leerkracht 

• Maandag 16 oktober: bosdag voor de kleuters 

• Dinsdag 17 oktober: Emmy gaat op bijscholing in de voormiddag (Lieve en Lisa zullen in de 

voormiddag in onze bijtjesgroep aanwezig zijn) 

• Maandag 23 oktober: groeidocument wordt bezorgd via mail 

• Dinsdag 24 oktober: oudercontact kleuters 

• Woensdag 25 oktober: oudercontact kleuters 

 

 

Op vrijdag 22 september was het tijd voor de strapdag. We mochten fluojasjes en 
lampjes meebrengen en deden een parcours in de grote zaal in het donker. We 
waren niet bang 😉 en we zagen heel goed het effect van fluo. Daarna was het 
tijd voor een parcours op de straat met onze step, fiets,… De straat was speciaal 
een deel afgezet zodat ze veel ruimte hadden om volop te genieten. Leuk! In de 
namiddag namen we tijd om naar het Straplied te luisteren. 


